BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert HAILLEZ

echtgenoot van mevrouw Madeleine BUYSSE

Geboren te Everbeek op 15 september 1921
en thuis te Zelzate overleden
op 6 december 1995,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Lid van de K.B.G.-Debbautshoek
Lid van Ziekenzorg

Een spreekwoord zegt : wanneer men een grote boom omhakt
staan de andere bomen meer in de wind. Ons vader was zo een
grote boom, immer bereid om voor ons in de wind te staan.
Zijn sterke armen hielpen ons in de strijd om het materiéle,
hout, ijzer, steen, alles passeerde door zijn handen, werd
omgevormd tot onze woonplaats.

Zijn handen, knoestig, eeltig, konden o zo zacht zijn, teder, als
hij zijn kleinkinderen bij hem op schoot nam, zij waren graag bij
pépé, zij wisten dat hij van hen hield.

Zelf kon pa goed vertellen, over de gebeurtenissen van vroeger,
als hij zelf klein was, over de oorlogstijd, over zijn werk. Een
scherp oordeel gaf hij bij het lezen van zijn krant, over de
politiek, de wereld, de sport.

Geinteresseerd hoorde pa de verhalen van zijn kinderen, over
de dagelijkse beslommeringen op hun werk, hun lief en leed,
een goed rapport, het was ook zijn leven.

Wij hoorden onze pa nooit klagen, waren er al eens
ongemakken dan probeerde hij deze te minimaliseren zodat
moeder en de kinderen zeker niet ongerust zouden worden.

Zo was het ook tijdens zijn laatste levensjaar, toen die zware
ziekte toesloeg, vader kon het zelf niet geloven, hij die altijd
kwam helpen moest nu zelf geholpen worden.

Nooit zullen wij weten hoeveel pijn hij werkelijk moest
verdragen.

Dankbaar, blij was pa omdat hij thuis mocht blijven, bij allen die
hem dierbaar waren. De goede zorgen van zijn vrouw, zijn
kinderen, de dagelijkse bezoekjes van zijn kleinkinderen, van de
vele vrienden, van oude werkmakkers en van familieleden
sterkten hem steeds en zorgden voor nieuwe hoop.

Stilaan echter groeide ook in hem het besef dat zijn ziekte
onomkeerbaar was, vader bereidde zich voor op het weerzien
met zijn Schepper.

Beste pa, jij was ons grote voorbeeld, vroeger zorgde jij voor
ons ma, nu zullen wij haar troosten en helpen in haar verdriet,
allen samen, zoals jij het zou gewild hebben.

Daags na je dood schreef een kleinkind dit voor jou :

Liefste Pépé,

Ik zou je nog duizendmaal willen zeggen dat ik heel veel van je
hou. Je bent nu weg en we zullen je nooit meer zien, we hebben
alleen nog foto's en onze mooie herinneringen aan jou. Na je
lange lijdensweg ben je nu eindelijk van alle pijn verlost.

Ik en iedereen zullen je erg missen. Maar ik zal altijd aan jou
blijven denken en je nooit vergeten.

Mevrouw Madeleine BUYSSE, zijn echtgenote,
Christiaan en Maria HAILLEZ-VAN HIJFTE en kinderen,
Willy en Anne Marie VAN DER WEYDE-HAILLEZ en kinderen,
Dirk en Mia HAILLEZ-MARCHAND en kinderen,
Geert en Marleen CABOOR-HAILLEZ en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen;

De families HAILLEZ, BUYSSE, RYCKAERT en DESCAMPS
danken U voor uw gebed en medeleven.
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