" Heer, Uw wil geschiede”

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Augusta Leona HAILLEZ

WEDUWE VAN DE HEER
Victor GALLEMAERT

geboren te Everbeek
op 22 november 1903 en na een langdurige
ziekte overleden in het Rustoord,
Kattestraat te Geraardsbergen
op 9 september 1990,
gezalfd door het Sakrament der zieken.

Moeder,

op de vleugel van de tijd met de eerste
winterkoelte, kwam Zijn engel jou wenken.
Je koppige strijd is gestreden, laat nu uw
tezige handen rusten.

Moeder,

dit is het einde van ons aards-samenzijn.
Schenk ons jouw moed waarmee je de
dagen droeg en de wilskracht in uw
werk. Jouw wijze inzicht in de aard der
dingen. Vul de leegte die uw afscheid
laat met de bloemen der herinnering. Ver-
drijff met de balsem van uw woorden de
droeve bitterheid en de weemoed. Laat
ons het rijke parfum der voorbije dingen.
Moeder Gods,

geef haar de warme vreugde van Uw
licht, leidt Gij haar passen in Uw paradijs,
dan zullen we weten dat dit sterven niet
voor eeuwig is.

De families :
HAILLEZ, GALLEMAERT,
DETEMMERMAN, SNEL,
danken U voor uw blijken van medeleven
en voor uw aanwezigheid.

Met speciale dank aan allen die haar met
de beste zorgen omringden.
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