« lk ben de weg, de waarheid en het
leven ». Evangelie Joh. 14,6
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DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

Odile HAILLEZ

weduwe van de Heer Jan-Baptist Dendauw,

geboren te Everbeek op 25 december 1899
en kristelijk overleden in de St.-Francis-
cuskliniek te Brakel op 6 maart 1982,
gesterkt door de HH. Sakramenten van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Deze vastentijd en geheel ons leven door,
roept ons op tot ernst en bezinning, tot boe-
te en inkeer, in al die vergankelijke dingen
van ons leven, in ons verdriet en rouw om
het heengaan van onze dierbaren, richten
we uiteindelijk onze ogen op Kristus, die
voor de mens de weg, de waarheid en het
leven is.

Boven alles wat de wereld ons te bieden
heeft, geeft God, door Zijn Zoon, ons de
zekerheid dat deze vrouw en moeder zal ver-
rijzen. Wie met Hem verbonden geleefd heeft
en in de Heer sterven zullen delen in Zijn
heerlijkheid voor eeuwig!

Wij danken God dat hij zich zo welwillend
heeft neergebogen over ons schamel mens-
zijn. Wij danken de Heer om dit lang en

rijkgevuld leven, geweven in diepe vreugde
in dat schoon hoekje en goede buurt, maar
ook in zware beproevingen bij het heengaan
van haar alzijdige echtgenoot en haar ge-
liefd kleinkind Linda en één voor één van
haar buren.

Laten we samen in gebed en eucharistie
de Heer danken voor moeder en al onze
dierbaren om hun voortdurende werkzaamheid
en hun nooit ontziende bezorgdheid, hun har-
telijke goedheid en liefde, hun voorbeeld in
pijn en lijden die zo mild werden uitge-
straald in ons leven.

In de rijpheid van de jaren is God haar
zeer nabij geweest, door de goede zorgen
en liefdevolle diensten van haar familie. Mo-
ge haar liefde en goedheid in ons voortle-
ven tot we samen verenigd worden in de
eeuwige vreugde en geluk voor altijd.

Namis : zondag 21 maart te 10 u.

De families HAILLEZ, DETEMMERMAN,
DENDAUW, GALLAND,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Sylvain Gijselinck, Opbrakel




