1.
BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

MARCEL HANTSON

echtgenoot van Mevrouw
Elza DELANGHE

Weerstander van het Geheime Leger
Vereremerkt met verscheidene Eretekens
Stichtend Lid van de Lions Club Ronse

geboren te Ronse, op 3 maart 1906 en er
godvruchtig overleden op 1 november 1985,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Op Allerheiligen, de dag waarop het gelovig volk zijn
overledenen piéteitsvol gedenkt, is Marcel van ons
heengegaan.

Zijn levenstaak heeft hij nu volbracht.

Hij heeft het gedaan in alle eenvoud en oprechtheid,
in genegenheid en trouw.

Hij heeft gewerkt voor vrouw en kinderen.

In de herinnering van ons allen zal hij blijven bestaan
als een eerlijk, goed en rechtschapen mens. Daarom is
dit treurend gedenken tegelijk vol dankbaarheid.

Dank om de goede echtgenoot en vader.

Dank om het leven dat God hem gaf, en dat met
kracht zo lang mogelijk werd vastgehouden.

Dank voor het kalme bewustzijn waarmee het afscheid
van dit aardse leven werd opgewacht. Zonder enige
bitterheid, maar vol vertrouwen is hij de dood tege-
moet gegaan.

Remercions Dieu pourtout ce qu'il y a eu de bon
dans la vie de cet homme honnéte et intégre, et prions:

Dieu, nous Te le demandons, exauce nos priéres par
lesquelles nous supplions Ta miséricorde d’établir'’Ame
de ton serviteur dans la paix et la lumiére, et de I'appe-
ler a partager le sort de tous Tes Saints.

Par notre Seigneur Jesus Christ.

Chére épouse, ma fidéle compagne dans la joie
comme dans les épreuves, merci pour votre affection et
votre dévouement pendant les jours et les nuits que
vous étes restée a mon chevet.

Chers enfants, dont j'ai pd mesurer la grandeur de
votre affection durant ma longue maladie, vous, mes
petits-enfants, qui étiez ma joie et ma fierté.

Et vous, ma filleule, chére Francine, gardez le sou-
venir des liens qui nous ont toujours unis.

Que les Anges le conduisent au Paradis.

Madame Marcel HANTSON, née Elza DELANGHE,

Monsieur et Madame Denis HANTSON-AELBROUCQ,
Monsieur et Madame Paul VANCOPPENOLLE-
HANTSON,

Les familles HANTSON-AELVOET et DELANGHE-
WITTEBROODT,

vous remercient des marques
de sympathie témoignées.

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Rouwdienst Aelvoet, Ronse




