'Wij roepen, Heer, Uw heil'ge naam
op U staat ons betrouwen.’

(E. Keuleers)

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER
Roger HENDRICKX

echtgenoot van Mevrouw

Germaine DE CONINCK

Geboren te Monceau s/Sambre op 19 maart 1912
en overleden in het A.Z. te Zottegem
op 11 september 1991,
gesterkt door de ziekenzalving.

De dag wisselt met de nacht, het licht met
de duisternis maar de herinnering blijft, de
dankbare herinnering aan een goed en moedig
mens. Roger was een gelukkig man, altijd te-
vreden, blij voor zijn dierbare vrouw te kunnen
zorgen en de vriend te zijn van veel mensen.

Als uitzetter van ‘'Concordia’ was hij de
welgekomen bezoeker van heel wat klanten.
Ook al was hij niet geboortig van Steenhuize
en was zijn moedertaal het Frans, hij voelde
zich er goed thuis en op zijn gemak.

Voor Roger was elke dag een geschenk van
O.L.Heer, dat hij in diepe dankbaarheid en met
wijs beleid wist te aanvaarden. Zelfs de pijnen
van zijn ziekte, probeerde hij, die nooit ziek
was geweest, met gemoedsrust te verdragen.

Uit liefde voor zijn beminde vrouw, die al
langer v66r hem door de kwalen van de ouder-
dom werd geteisterd, verborg hij zijn leed achter
slapeloze nachten en korte ritjes met de fiets,
tot nog geen maand geleden. Toen werden de
pijnen hem te zwaar en de ziekte te fel...

Zijn lijden is nu voorbij. Nu stijgt voor hem
elke dag de zon van Gods barmhartige liefde,
die hem zal vervullen met een vredig eeuwig
leven. Wij die achterblijven zeggen geen 'adieu’,
Roger, maar tot weerziens in de hemel.

Dierbare echtgenote, ik dank U om de trou-
we liefde, uw oprechte goedheid en uw geduld.
Wij waren samen gelukkig. Laat ons nu verbon-
den blijven docr de kracht van het gebed en de
herinnering aan ons vredig samenzijn.

Mevrouw Germaine DE CONINCK,

De families HENDRICKX, DE CONINCK,
VAN SNICK en DE ROECK

zijn U oprecht erkentelijk voor de blijken
van genegenheid bij hun rouw.

begr. haustraete-ritserveldt, druk. van boxstael.




