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Gedenk in uw gebeden
MEVROUW

Margriet HOEBEKE
echtgenote van de Heer
Oscar VAN BUTSEL

geboren te St Maria - Horebeke en smarte-
lijk aan onze liefde ontrukt te Mater op
6 december 1982, gezalfd in nood.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga
en van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Margriet ging door het leven als een
zorgzame mocder voor haar gezin en was
een toonbeeld van werkzaamheid en net-
heid voor de mensen, waar zij eens in
dienst is geweest. Zij zocht haar genoegen
voorts in haar bescheiden huishoudelijke
taak en vond een houvast in haar geloof
en haar trouw aan de Kerk voor de vele
beproevingen die haar deel zijn geweest.
De aftakeling van geest en lichaam in de
laatste paar jaren is zij niet te boven
gekomen. Niemand kent de moeilijkheden
waarmee de tanende geest van een mens
kan worstelen in de zich afwisselende
ogenblikken van helderheid en verwarring.

Een pijnlijke val stelde meteen een bitter
einde aan haar leven en bracht een harde
slag te weeg in het hart van haar man,
van haar zoon en haar familie.

Dierbare echtgenoot en zoon Georges, heb
dank voor de getrouwheid waarmee gij mij
terzijde stond. De bijstand van de Heer
mildere uw droefheid in deze onverwachte
beproeving.

Dierbare familie en kennissen, geef mij
als een Barmhartige Samaritaan de olie
van uw balsemend gebed.

Oscar VAN BUTSEL, haar echtgenoot ;

Georges VAN BUTSEL, haar zoon ;

De families HOEBEKE, VAN BUTSEL,
BORDEAUD'HUY en THIENPONT,

danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.

Namis : woensdag 12 januari '83 te 19.30 u
in de St Amelbergakapel.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde




