Dankbaar aandenken
aan de heer
GEORGES HUTSE

weduwnaar van mevrouw
MARGUERITE BROEKAERT

geboren te Velzeke op 7 november 1901
en is godvruchtig overleden te Zottegem
op 19 maart 1989.

Vader,

Rust nu maar uit, uw strijd is gestreden,
Ge hebt het met veel moed gedaan;
Wie kan zeggen wat ge hebt geleden,
Wie kan zeggen wat ge hebt doorstaan.

Dierbare dochter, jij was mijn alles.

In mijn zware laatste levensjaren

waart gij mijn troost en mijn geluk.

Ik dank u om al uw zorgen en opoffering.

Dank aan al mijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
voor jullie aanwezigheid en genegenheid.

De families Hutse, Broekaert,
Sprangers en Minnaert

danken U voor de blijken van deelneming.

Otte




