Dankbare herinnering aan

MEJUFFROUW

LAURA HUTSE

Dochter van wijlen Emiel en Maria
Hutse - Van De Veegaete.

Zij werd geboren te Zottegem
op 13 augustus 1914 en is er godvruchtig
overleden in het A.Z St. - Elisabeth op 4 juli 1998,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

“Als ik dood ga huil maar niet.

Ik ben niet echt dood moet je weten,

het is de heimwee die ik achterliet,

dood ben ik pas als jij die bent vergeten,
en als ik dood ga huil maar niet.

Ik ben niet echt dood moet je weten,

het is het verlangen dat ik achterlief,
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.
Als ik dood ga huil maar niet,

ik ben niet echt weg moet je weten,

het is maar een lichaam dat ik achterliet,
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.”

Bram Vermeulen,

Een namis zal opgedragen worden in de
decanale kerk van Zottegern
op zaterdag 25 juli 1998 om 17.30 uur.

De families HUTSE en VAN DE VEEGAETE danken
U voor uw blijken van medeleven.

GEDENK LAURA IN UW GEBEDEN.
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