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Miinheer en Mevrouw Edgard DUFFELEER-KETSMAN,
Mijnheer en Mevrouw Romain KETSMAN-RAMPELBERG

en hunne dochters Marie-Paule en Marie-Pzule ;
De families Janssens, Wisbeecq, Ketsman en De Lauw

Mevrouw Angelique WISBEECQ, hare kinderen, klein-

kinderen en achter-kleinkinderen ;
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De dood van de rechtvaardige is de dageraad van
het leven. het einde der smarten en het intreden van
de zalige eeuwigheid. H. Ant, v. Padua
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARGUERITE JANSSENS

echtgenote van GUILLAUME KETSMAN

geboren te Geeraardsbergen, op 5 Juni 1903 en er
zaehtjes in den Heer ontslapen op 21 December 1948.
Tijdig getroost en gesterkt door de laatste HH. Sacr.

Het geloof harer jonge jaren heeft ze steeds met op-
rechte bezorgdheid bewaard en met klaren blik de be-
tekenis van het leven op aarde aanschouwd.

Als de Heer haar “"bezocht,. heeft zij haar langdurig
lijden kloekmoedig verdragen. ondersteund door de
troostelijke woorden van den Apostel : God beproeft
deze die Hij bemint. Te vroeg in de oogen van de we-
reld werd zij uit dit leven geroepen maar God, in zijn
oneindige goedheid weet het best.,wanneer Hij deze
edelmoedige ziel terugroept. Daarom mogen wij niet
wenen als ongelovigen, over deze die wij ten grave
dragen : door onze gebeden en goede werken alleen
kunnen wij hare dierbare gedachtenis in ere houden.

Teerbeminde echtgenooten dierbare kinderen en gij
vooral mijn goede oude moeder door dit heengaan is
mijn liefde niet gestorven, in diepe dankbaarheid voor
de zorgen gedurende mijne ziekte. zal ik u blijven be-
minnen in den hemel gelijk ik u bemind heb op deze aar-
de. Dan zal eens het eeuwige weerzien zijn bij al onze
dierbaren.

Mijn goedefamilieleden vergeet mijniet in uw gebed

Zoet Hert van Jesus. ik betrouw cp U. (300 d. afl.)

Drukk. A. Mollaert-Geurts.




