«Ik legde mij neder ter ruste en ik sliep in:
ik stond op want de Heer ondersteunt mij.»
(Uit de paasliturgie).

Wil in uw gebed gedenken de ziel van

Mevrouw Marie JANSSENS
echigenote van de Heer Remi VAN LIERDE

geboren te Zingem op 8 maart 1887 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde-Welden op 6
juli 1975, gesterkt door de HH. Sacramenten
der zieken.

Moeder is na zovele jaren rust bijna onmerk-
baar de eeuwige vrede, de rust bij de Heer
ingegaan. Ze heeft hard gewerkt en veel gedaan
voor haar gezin en haar onverwoestbare moed,
haar wilskracht zullen allen, die haar gekend
hebben, bij blijven.

Toen ze uiteindelijk voor meerdere jaren eerst
in de zetel, dan in bed moest blijven liggen,
bijna hulpeloos, bleef ze zonder klagen haar
lot aanvaarden.

Dank zij de blijvende, bijna bovenmenselijke
zorgzaamheid van haar man, dank zij de regel-
matige, bereidwillige hulp ven haar zonen en
hun gezin, kon zij, tot véér enkele weken dit
«stilliggend» leven dragen.

Deze zorg blijft voor haar echtgenoot, en voor
haar kindersn de iroost in hun leed om moeder,
die zij zo lany mochien bij zich houden. Ook
en vooral de herinnering aan de hard werken-
de, bezorgde moeder zal hen de krachi geven
om samen te helpen, waar het nodig is.

Laten wij vsor haar bidden, samen met allen
die deze Eucharistie meevieren: «Heer onze

God, zoveel juren hebt Gij aan deze vrouw
levenskracht geschonken. Voor haar en voor ons,
die haar hebben gekend, was het een reden om
U blijvend dank te zeggen. Wij geloven dat
haar naam geschreven staat in de palm van
uw hand. Vergeef haar, wat zij misdeed en laat
haar delen in de onbegrensde vreugde, die Gij
haar hebt weggelegd in Christus Jezus onze
Heer».

De Heer Remi VAN LIERDE,
De Heer en Mevrouw

Silvain VAN LIERDE-LARNO en kinderen,
De Heer en Mevrouw

Venance VAN LIERDE-MICHELS en kinderen,
De Heer en Mevrouw

Julien VAN LIERDE-LODENS en kinderen,
De Heer en Mevrouw

Lucien VAN LIERDE-DE GROOTE en kind,
De Heer en Mevrouw

André VAN LIERDE-CEUTERICK en kind,
De families VAN LIERDE - JANSSENS -

WALRAET - CASTELEYN,

donken U voor uw blijken van deelneming
in rouw en gebed.
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