«Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.» (Joa. XI,25)
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« Ik zal komen als een dief in de nacht.. Zalig die
de Heer bij zijn komst zal wakend vinden. »

De dood van de mens is niet het laatste: hij is
slechts het einde van een kortstondige proeftijd op
aarde, die beslissen zal over het eeuwig leven daarna.
Gelukkig zij, die hier zullen geleefd hebben in de
vreze van de Heer en in gehoorzaamheid aan zijn
geboden.

Barmbartige God, we smeken er U om, dat Gij de
ziel van deze overledene genadig zoudt willen ontvan-
gen, omwille van de smarten van uw enige Zoon,
Jezus Christus, die voor elke ziel cp het kruis is
gestorven. Beloon haar voor het goede, dat ze haar
dierbaren heeft bewezen. Moge zij haar geliefden in
de hemelse vreugde en voor altijd bij U wederzien.

Mijn dierbare echtgenoot, de Heer roept mij plots
van u weg. Blijf moedig en zoek troost in uw een-
zaamheid in een goed gebed. Bidden wij voor mekaar
zo blijven wij verenigd.

Beminde zuster, schoonbroeders, schoonzusters en
famlheleden ik stel al mijn betrouwen op u, opdat
gij mijn ziel in uw gebeden zoudt gedenken.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

Drukk. Van Enis, Ronse.

Mijnheer Joseph VANDERKERKEN,
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danken U van harte voor de blijken
van innige deelneming in hun rouw.




