« |k ben de Verrijzenis en het Leven »

T

Dankbaar gedenken wij in onze gebeden
DE HEER

PROSPER KIEKENS

echtgenoot van Mevrouw
ANNA RATIAU

geboren te St.-Lievens-Esse op 16 november 1907
en plots overleden te Steenhuize op 30 december
1982, in extremis gezalfd met het
ziekensakrament.

Lid van de mijnwerkersbond

en oud-strijder 1940-1945.

Tientallen jaren heeft Prosper gewerkt in de
koolmijnen. Hij was daar fier op zoals alle mijn-
werkers. Sterk als hij was, heeft hij vanaf zijn
pensioenleeftijd veel krachten gerecupereerd door
meer gezond werk in de open natuur. Karweitjes
her en der voor familie en vrienden, zomaar om
plezier te doen, dat was zijn lang leven. Joviaal
en geestig in de compagnie, wist hij medemen-
sen te vermaken met zang en klucht, steeds op-
geruimd en optimist. Plichtbewust en trouw voor
vrouw en kinderen heeft hij hard gewerkt en veel
vriendschap en genegenheid bewezen. Zijn laat-
ste levensjaren waren getekend door trouwe ver-
zorging van zijn echtgenote. Nu zullen wij hem
missen als onze lieve echtgenoot, onze goede
vader en grootvader en onze trouwe vriend en
werkgenoot.

Vooral in zijn gezin laat hij een grote leemte
achter : zijn zorgzame bedrijvigheid in het huis-
houden, zijn genegenheid waren ons een steun
en licht.

Biddend nemen wij afscheid van hem : O, Heer
God, wij danken U voor al hetgeen hij voor ons
gedaan heeft en betekende ; laat hem nu thuis-
komen bij U, in Uw eeuwige heerlijkheid en
vreugde ; schenk ons uw geest van goedheid
en liefde om voor elkaar verder een troost te
zijn op de weg die nog voor ons ligt.

Beste Anna, kinderen en kleinkinderen, ik leef-
de graag bij u allen. Ik dank u van harte voor
uw genegenheid en vriendelijkheid die u mij
betoonde. Blijven wij nu over de dood heen met
elkaar verbonden door ons gebed.

Dierbare familieleden en vrienden mijnwerkers
en oud-strijders, goede geburen en gij allen die
mij gekend hebt en gewaardeerd, vergeet mij
niet in uw gebeden.

Namis : dinsdag 25 januari 1983 te 19.30 uur.
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De families : KIEKENS, RATIAU, CALLEBAUT en
CUVILLIER.

zijn zeer erkentelijk en danken U om uw
blijken van kristelijke deelneming.

Begr. L. Haustraete-Ritserveldt, 9561 Steenhuize
Tel. (054) 50 10 59




