Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Pieter Jozef LABEEU

echtgenoot van Mevrouw
RACHEL VAN DE VELDE

geboren te Erwetegem, op 10 november 1905,
en schielijk overleden in de kliniek St.-Elisa-
beth te Zottegem, op 15 mei 1975, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken.

"Komen en gaan,, zo is het leven van de
mens ! Zo heeft de Voorzienigheid het gere-
geld dat de mens, na een kort verblijf het
aards toneel verlaat om over te gaan naar het
eeuwig leven.

De betreurde overledene was 'n rechtscha-
pen man, moedig van karakter, minzaam van
aard en oprecht gelovig. Hij was een trouwe
echtgenoot en goede toegewijde vader voor
zijn kinderen.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, de Heer schonk mij vele jaren,
maar toch is het leven rap voorbij en komt de
dag van scheiden steeds te vroeg. lk dank u
om uw innige genegenheid waarmee ge mij
steeds hebt omringd. Dat God u belone. Blijft
mij in uw gebeden gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Jozef Labeeu-Van De Velde,

Heer en mevrouw Michel Geenens-Labeeu en
kinderen Nadine en Martine,

Heer en mevrouw Michel Labeeu-Van Turtel-
boom en kind Christa,

De families Labeeu, Van De Velde, Simoens
en Verheyden,

danken U voor de blijken van christelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. Alb. Schautteet & Zoon, Zottegem




