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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Herman-Johannes LAMBOOY

weduwnaar van Mevrouw

Anna-Angéle DE MEULEMEESTER

geboren te Utrecht op 21 december 1901

en overleden te Ronse op 30 april 1984,

gesterkt door de laatste H. Sakramenten

der zieken.

Amper 3 maanden na de dood van zijn vrouw
slaat de dood opnieuw toe. Wij kunnen het
niet geloven ! De aanhankelijkheid van beiden
was groot, het samenzijn thuis maakte hen
gelukkig. Het werk bond hen aan elkaar. De
zorg om de kinderen was groot, het geloof
was sterk met hun persoon vergroeid.

De ziekte die er reeds vroeger was, kwam
nu pas tot uiting ; de pijn ervan heeft hij ge-
duldig gedragen, gelukkkig om het nabijzijn
van zijn kinderen. Geen klacht, alleen een
laatste vraag : laat mij sterven !

Dierbare kinderen en kleinkinderen, wij wa-
ren gelukkig samen, in het bijzonder was ik
thuis bij Frans. Er zal een leegte ontstaan.
Vul die op met vriendschap en genegenheid,
met hulp en steun. Bid in geloof en vertrouw
op Gods Woord van eeuwig leven.

Dierbare familie en vrienden, gedenk mij in
uw gebeden.

H. Maria, Moeder Gods,

spreek ten beste voor mij

bij Jezus uw Zoon.

Voor uw gebed en medevoelen danken U :

De Heer en Mevrouw Albert BAILLY - Francine
LAMBOOY en kind,

De Heer Frans LAMBOOY,

De Heer en Mevrouw Pierre DEBUSSCHERE -
Elvire LAMBOOY, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Prosper DE RYCKE - Iréne
LAMBOOY en kinderen,

De families LAMBOOY - MOESKER en
DE MEULEMEESTER - VAN DE WALLE.

Rouwdienst Aelvoet, Ronse




