Door verder te leven in ons hart,
zal je nooit echt sterven.

Door heen te gaan,

laat je een grote leegte achter je.
Een leegte die je opvulde met

Je positieve ingesteldheid,

Je goede raad en opgewektheid,

Je vertellen met handen en voeten.
Altijd met volle overtuiging
waardoor niemand nee kon

- of durfde- zeggen.

Heengaan is triestig

maar spijtig dat het moet.

We laten ons hoofd echter niet zakken
want dat had je zeker nooit gewild.
We zullen je missen

maar nooit vergeten.

Houden van is geen kwestie
van aanwezig zijn.
Houden van, is tijdloos...

Giinther.

Dankbaar aandenken aan

Albert LANDRIE

Geboren te Mater op 10 november 1920
en overleden op 20 december 2002.

De families LANDRIE, VERSMISSEN,
DE GROOTE en VAN DEN
HAESEVELDE danken U voor uw gebed
en deelneming.

De nadienst zal doorgaan in de
St.-Martinuskerk te Mater
op 31 januari 2003 om 18.30 uur.
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