Wij aanbidden U Kristus en loven U, omdat
Gij door Uw Kruis de wereld verlost hebt.

t BID VOOR DE ZIEL ft

van

Mijnheer Leon - August LAPAIGE

echtgenoot van Mevrouw

Bertha LIMPER
OUDSTRIJDER 1914 - 1918

geboren te Zottegem de 7 juni 1888 en godvruchtig
overleden te Zottegem de 15 april 1962, gesterkt door
de laatste Heilige Sakramenten.

Waarom was mijn kwaal zonder hoop en zonder
genezing? (Jer. XV 18)

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied,
de Naam des Heren zij gezegend! (Job 1 20)

De Liturgie van de Passietijd toont ons nogmaals
de Verlosser en zijn bitter lijden... Wij hebben gezon-
digd, Jezus was zonder schuld! Toch heeft geen mens
zovéél lijden gedragen in lichaam en ziel als de Heer |
Jezus heeft het lijden van de mensen door Zijn voor-
beeld geheiligd, Hij heeft ons juk zoet en ons lijden
zacht gemaakt. In het spoor van Jezus spoedt de
mensheid zich ook van het duister naar het licht!

Met de Psalmist mogen wij zeggen : « gelijk een hert
naar waterbronnen smacht, zo verlangt mijn ziel naar
U, mijn God... Mijn ziel dorst naar de Machtige, de
levende God : wanneer zal ik komen en verschijnen
voor Zijn Aanschijn?» (Paasnacht)

Beste echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen,
hartelijk dank ik U voor de eerbied, aanhankelijkheid

en liefde mij betoond bij gezondheid en ziekte. Gij
wist hoe ik met uw aller geluk wist mee te leven...
Uw blijmoedigheid heeft mij zo vaak opgebeurd.
Laten wij afscheid nemen met de hoop op een blij
weerzien in de Hemel. Ik bid voor U allen, vergeet
ook gij mij niet in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Mevrouw Leon LAPAIGE, geboren Bertha LIMPER,

Mijnheer en Mevrouw Marcel LAPAIGE-DE BREMME,

Mijnheer en Mevrouw Charles LAPAIGE - VAN DEN
BOSSCHE,

Mijnheer en Mevrouw Gaston LAPAIGE-DE WEVER,

Jonge Heer Jean - Luc LAPAIGE,
Jonge Heer Patrick LAPAIGE,
Jonge Juffer Martine LAPAIGE,
Jonge Heer Jean - Paul LAPAIGE,
Jonge Juffer Diane LAPAIGE,
Jonge Heer Marc LAPAIGE,
Jonge Heer Guy LAPAIGE,

Mijnheer en Mevrouw Henri LAPAIGE-VERSPEETEN,
kinderen en kleinkind,

De familién LAPAIGE, LIMPER, DE BACKER en VAN
NIEUWENHOVE,

gevoelig aan Uw blijk van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden UEd.
hun innigen dank.

DRUKK. DE MEESTER - OUDENAARDE




