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VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW
Jeanne LAURIER

weduwe van de Heer Leon DELUSINNE

geboren te Ronse op 9 januari 1908,
en er godvruchtig overleden op 2 oktober 1992,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Met dankbaar hart hebben we afscheid genomen
van moeder Jeanne. Zij had een mooie ouderdom en
bleef een gelukkige vrouw tot in de avond van haar
leven.

Zij was steeds opgewekt en blij, tevreden met klei-
ne dingen die het leven kleuren. Een gezellig, sfeervol
ingericht appartementje met grote ramen, waarlangs
ze de beweging op straat kon zien. Zij genoot van
een bezoekje, een geschenkje of een kleine attentie.
" Wacht maar niet te lang, ge zijt steeds welkom " zei
ze telkens.

Haar leven was gevuld met heel veel blije dagen
maar ook waren er de donkere dagen of de nacht.
Het vroegtijdig verlies van haar man en dan alleen
maar verder zorgen voor haar gezin. Met haar handi-
cap van kindsbeen af wist ze handig om te springen.
Ze wilde immers niemand tot last zijn. Met een sterke
wil en volgehouden moed overwon ze telkens die
nacht.

Met tranen in de ogen maar met een blij en dank-
baar hart omwille van haar, bidden wij U, Heer :
Geef nu uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw
aan deze moeder. Help ons te geloven, dat wij over
de grenzen van dit leven met haar verbonden blijven.

Heer en Mevrouw Roland DELUSINNE-BEATSE,
Mejuffer Nicette LAURIER,

De families LAURIER-BAERT en
DELUSINNE-ROMMENS,

danken U om uw gelovig gebed,
om uw meeleven en uw steun.

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.




