"Het leven is een tocht doorheen de dagen

en naar Jezus'Geest ten dienste staan;

het is het wel en wee van medemensen dragen,

levend sterven als een korrel van het graan.

Wie zijn taak als mans vervulde in dit leven,

hem. zal God zijn vriendschap en zijn
liefde geven™. W.B.

GEDENKEN WE IN ONZE GEBEDEN

ZUSTER MARIE - ANGELIQUE
Irma Sidonie LYBAERT

Ze werd geboren en gedoopt te Evergem -
Doornzele op 21 maart 1893 als een lente-
kind; trad in het klooster op 2 juli 1912 als
Zuster van Maria van Nederbrakel; werd ge-
profest te Brakel op 9 september 1913. Heeft
haar leven gewijd aan de opvoeding van kin-
deren te Steenhuize, Welden, Nieuwerkerken,
Maarke en Kemzeke. Na 16 rustige jaren van
gebed en dienstbaar-zijn te Kemzeke is ze
zacht uit dit leven overgegaan naar het
eeuwige leven te Sint-Gillis-Waas

op 8 februari 1982.

Onze goede en vriendelijke Zuster Angelique
is -niet meer! Wat zullen nu de bezoekers
van het klooster zeggen ? en de kaarters-
vriendinnen ? de vele bekenden ? Elk heeit
zijn herineringen, maar allen zullen dankbaar
bidden en haar gedachtenis in ere houden,
vooral de priesters en de zusters.

God er zijn mensen aan wie Gij veel hebt
gegeven : gezondheid en kracht,

een ruime geest en een groot hart,

ervaring en beroepsbekwaamheid,

moed en vertrouwen,

een positieve levenshouding,

liefde vooral

en het verlangen om ze uit te stralen,

tot zon en warmte voor velen.

God, er zijn mensen aan wie Gij veel hebt
gevraagd :

dat zij bereid zouden zijn

om van hun eigen geluk

alleen de vreugde te behouden

het aan anderen uit te delen,

dat zij zichzelf zouden vergeten

om een teken van genade te zijn

voor de medemensen,

dat zij als zaad in de aarde vallen

om rijke vrucht te dragen.

God, er zijn mensen, aan wie Gij veel hebt
toevertrouwd :

Uw gaven, uw boodschap :

voor zieken en gezonden,

voor kinderen en ouden van dagen,

voor allen die nood hebben

om God in een mens te ontmoeten.

Zo iemand was Zuster Angelique!

Barmhartige Vader, geef haar Uw vrede en
vreugde voor altijd; bewaar haar in Uw en
in onze liefde, en laat ons haar weerzien
bij U.

Goede Moeder Maria, waak over ons!

De Algemene Directeur E. H. A. Schatteman,
De Algemene Verantwoordelijke,

en de Zusters van Maria,

De familie Lybaert en Van Bastelaere,
danken om uw gebed en meeleven.

Begrafenissen C. Van Hoye - Van Can




