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DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Gabriélle LIMPENS

weduwe van de heer Alfons BRANSWIJK

geboren te Strijpen op 29 januari 1921 en na
een kortstondige ziekte godvruchtig overleden
in het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 15 maart 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Nog zo vol energie en leven, nog zo bezig om
ieder het zijne te geven. Zo was haar dienst-
baarheid en vriendschap voor elkeen die zij
helpen kon of wie op haar beroep deden.

En plots valt alles stil, is alles gedaan.

Een zucht, en alles is voorbij.

Hoe onvoorzegbaar is de levensloop voor elk
van ons. Niemand had dit verwacht.

Zo is Gabriélle haastig van haar geliefden heen-
gegleden naar het eeuwig Vaderhuis. Geen tijd
om rustig afscheid te nemen.

Hard is het, zo plots van elkaar gescheiden te
worden. Dit kruis doet pijn en is zwaar om

dragen. Op zulk moment is het moeilijk om
zeggen, «Uw wil geschiede, O God». Wij weten
allen dat dit eens komen moet en denken,
later, nu nog niet.

God, Onze Vader, vergeef ons als wij zo al te
menselijk denken. Toch zeggen wij dank voor
moeders leven. Zij was zeer goed voor ons.
En ook voor iedereen. Zij leefde zo intens met
ons en iedereen mee. Sterk ons door de zoveel
goede herinneringen, die wij van moeder heb-
ben. Dat zij ons opbeuren, moed, sterkte en
vrede geven.

God, Onze Vader,

nu vertrouwen wij moeder zelf aan U toe.
Wij hebben weinig woorden van troost uit ons-
zelf. Spreek Gijzelf voor ons ten beste en sterk
ons in dit moeilijk en pijnlijk uur van afscheid.
Laat haar nu, onrustig als zij was, rustig thuis
komen bij U.

Heer, geef haar uw vrede en laat het eeuwig
licht over haar schijnen. Amen.

De families LIMPENS, BRANSWIJK,
VAN HECKE en VAN HUFFEL,

danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.

Begrafenisonderneming R. Van Vijle en Zoon




