« God heeft de wereld zo lief,
dat Hij zijn enige Zoon gaf.

.l.

VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
Georges LIMPENS

weduwnaar van Maria DE MEULEMEESTER,
echtgenoot van Julia DE WOLF,

geboren te Opbrakel op 29 mei 1901 en god-
vruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 3 januari 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Bij de jaarwisseling, op weg naar zijn
tachtigste verjaardag, was zijn uur gekomen...
Ziek en uitgeput van krachten, in een ver-
zorgde en gelukkige oude dag, is de dier-
bare overledene, de waardige bekroning gaan
ontvangen van een goed en verdienstvol le-
ven.

Voor ieder kristen mens is het leven door,
een voorbereiding op de grote stap naar de
eeuwigheid. Wij nemen wel, de een wat
vroeger dan de andere afscheid van deze
wereld, maar niet van het leven. In de
Kerstdagen verkondigt het Evangelie: «de
goedheid en de menslievendheid van God is
op aarde verschenen om ons, die in Hem
geloven erfgenamen te maken van het eeuwig
leven ».

Dat geloof, die goedheid en menslievend-
heid liet Georges uitstralen in zijn omge-
ving. Met fierheid kon hij terugblikken op
zijn leven van plichtsbesef, van werkzaam-
heid en zorg voor de zijnen.

Vele schone dagen in gezondheid en werk-
lust hebben zijn leven verblijd, maar ook
droeve dagen hebben zijn leven beproefd
bij het vroegtijdig verlies van zijn eerste
echtgenote. Zijn ziekte heeft hij altijd aan-
vaard met gelatenheid en levensmoed. Zo
is zijn sterven geen ondergang in het duis-
ter, maar een opgaan naar het volle licht...

Beminde echtgenote Julia, bijna 25 jaar
bent U mijn steun, hulp en troost geweest.
Hoe zal ik U ooit genoeg kunnen danken.
Geliefde kinderen en kleinkinderen, volgt de
weg die goede kristenen U voorgaan, dan
hebt U een behouden aankomst bij de Heer.

Familie en vrienden, dank voor uw gene-
genheid. Gij allen gedenkt mij in uw gebed.

Namis : zondag 25 januari 1981 te 10 wuur
in de St.-Martinuskerk te Opbrakel.

De families LIMPENS, VANDERBRUGGEN,
DE MEULEMEESTER, OTTE, DE WOLF,
DE TEMMERMAN,

danken U voor de blijken

van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




