De dood is de grootste les voor hen die leven..,.

.l.

Gedenk in uw gebeden de ziel

van

.THEOFIEL LIMPENS
echtgenoot van
MAR[E-THI;RESE COESENS

geboren te Nederbrakel den 26 Oktober 1868,
en er overleden den 6 Juni 1945.

Gezalfd met het H. Oliesel,

O groot geheim van den dood 1 Hoe klaar leert
gij ons wat wij hier op aarde zijn : zwak, onmach-
tig., onzeker.

Daar de dood niet het einde van ons bestaan.
maar slechts bet einde van dit leven is. waardoor
dit leven in een beter wordt veranderd, moet de
dood zelve onze tranen doen ophouden,

Doch leert allen uit mijn heengaan hoe broos en
vergankelijk ’s menschen leven is Gisteren was ik
nog vol levenslust, frisch en gezond. heden ben ik
reeds in de eeuwigheid, — Waken we dus allen
want niemand die geboren is kaa den dood ont-
gaan en dikwijls overkomt hij ons, als wij hen het
minst vreezen,

Lieve Echtgenoote, hoe hard is voor ons beiden
deze slag : ik moet U verlaten op het oogenblik dat
we samen zoo gelukkig waren, toch Gods Wil ge-
schiede. Schep moed en betrouw op de goddelijke
Voorzienigheid.

Dierbare kinderen. weest gii voortaan Moeders
troost, en steun, eert haar daarom al de dagen van
haar leven, Bidt intusschen allen veel voor mii.

Mijn Jezus barmhartigheid.
R. I P.

en van kristene deelneming in hunnen rouw.

BEDANKEN Ued. voor de blijken van gepegenheid

kinderen en kleinkinderen ;

Mevrouw Theofiel LIMPENS, geboren Marie-Therese COESENS,
De Familien LIMPENS-COESENS ;

Nederbrakel Druk, We O, Surdiacourt
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