Geloofd zij Jezus-Christus!

ks
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Leonie LOBERT

weduwe van Mijnheer
René DE VLEESCHOUWER

geboren te Michelbeke op 1 October 1862 en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen, de 22 September
1952, versterkt door het H. Oljesel.

Zij waslid van de “Zoete Naam,, en van de ’Derde
Orde,,.
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Ik ben oud geworden, doch mijn dagen zijn als de
schaduw verdwenen. Ps. 59

Zij was de goede echtgenote en voorbeeldige moe-
der; haar huisgezin, haar kinderen waren het voor- =
werp van gedurige en toegewijde zorgen. Van kinds-
been af heeft zij altijd God vereerd en zijn geboden
onderhouden - haar kinderen heeft zij opgevoed in
eer en deugd en de lasten van de ouderdom heeft zij
met christelijke verduldigheid gedragen - wij bidden
de Heer dat zij zich met de gelukzaligen in de Hemel
reeds mag verheugen.

Maria, U heb ik steeds bemind en vereerd, toon nu
dat Gij mijn moeder zijt.

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.

RMAN-DE VLEESCIHOUWER en kinderen ;
ESCHOUWER - SCHOCKAERT en kinderen ;

BESCHOUWER en LOBERT

"
ESCIHOUWER-VERSTICHELEN en kinderen ;

Mr en Mw DE TEMMERMAN-DE VLEESCHOUWER en kinderen ;

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor = =
alles wat gij voor mij gedaan hebt - voor uw goede SHER =
zorgen waarmee gij mij omringd hebt - draagt de ge- E ‘; e P
dachtenis van uw ouders in uw hart en laat uw diep i = B
christelijk leven uw eer en troost zijn - opdat gij op mEE 8
°’t einde van uw levensbaan ons moget terug ontmoe- RRE g
ten. Bidt veel voor ons - tot weerziens bij God. z E z =

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust S %

(7 j. en 7 quadr.) 858

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300 d. a.) g B A ©
-
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Uitg. Mw. De Vieeschouwer L. Michelb.




