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De familie dankt allen die met ons samen
hebben gebeden of in gedachten nabij waren.

Ik heb een man gekend
O, wat was hij sterk
Altijd was hij bezig
Altijd aan het werk
Hij was bijna 7 jaar alleen
Maar zette kranig door
En wat er ook gebeurde
Zijn familie ging voor
Ik heb een man gekend
Die vol vuur en liefde zat
En ondanks al zijn zorgen
Zijn mensen nooit vergat

Zijn familie was zijn leven
En al stond hij dan alleen
Of was het soms heel moeilijk
Hij sloeg er zich doorheen

Ik heb een man gekend
Die klaar stond voor een ander
Die ook zo dikwijls zei:
Wees toch goed voor elkander

Van zijn kleinkinderen
Genoot hij met volle teugen
Zijn liefde en zorgzaamheid
Zal ons altijd blijven heugen

Ik heb een man gekend
Die ik nooit meer zal vergeten
Hoe dat dan toch wel kan?
‘t was onze Pepe moet je weten!
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