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Hoopvol uitziend naar de wederkomst
van de Heer zijn wij in geloof verenigd
bij het afscheid van

MEVROUW

Maria, Martha MAES
weduwe van de Heer Arthur NUTTINCK

geboren te Opbrakel op 30 december 1919 en schie-
lijk overleden te Vloesberg op 7 september 1991,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Niemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf.

Zolang wij leven, leven wij voor de Heer

en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer,
Hem behoren wij toe.

Met het geloof in deze woorden van Sint-Paulus
heeft zij geleefd, gebeden en gewerkt en nu haar le-
ven teruggegeven in de handen van de Heer. Zij is
onverwachts van ons heengegaan, doch niet onvoor-
bereid. Zij was immers zeer trouw aan het bijwonen
van de wekelijkse zondagsmis. Afscheid nemen is al-
tijd pijnlijk en moeilijk, zeker als dit het afscheid is
van een dierbare moeder.

Martha, zoals zij door haar familie en kennissen
werd genoemd, vond de noodzakelijke levenskracht
in haar christelijk geloof om, langs vreugde en lijden,
langs voor- en tegenspoed, langs troost en beproe-

ving, er een opgang van te maken naar de hemel. Stil
en eenvoudig was haar hele leven. Zij volbracht haar
dagelijks werk zonder veel woorden, gewoon en van-
zelfsprekend.

Martha was blij en moedig van karakter. Jarenlang
werd zij geplaagd door hardhorigheid, die haar con-
tact met de buitenwereld grotendeels beperkte. Toch
had dit geen invloed op haar goed humeur.

Liefste kinderen, hebt dank voor jullie zorgen en
toewijding die ik mocht genieten. Weest mij en vader
dikwijls indachtig in de viering van de Eucharistie.

Heer, neem onze moeder op in het gezelschap van
Uw heiligen en van al onze dierbaren die haar voor-
afgingen in het geloof. Moeder, wij zeggen u "tot
weerziens".

Heilig Hart van Jezus, ontferm U over ons.

Onze Lieve Vrouw, troosteres van de bedroefden,
bid voor ons.

Alain en Lucienne VANDEN HOLE-NUTTINCK
en kinderen,
Lucien en Marie-Paule NUTTINCK-DE WINTER
en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families MAES-MAES en
NUTTINCK-VAN DROOGENBROECK,

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.
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