" Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
Hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven "',

+

DANKBAAR AANDENKEN
aan de Heer

VICTOR MAGERMAN

weduwnaar van Mevrouw

Marie SCHIETTECATTE

geboren te Zottegem op 12 september 1903 en er
godvruchtig overleden op 19 mei 1989,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

De Hr. en Mevr. Omer en Yvonne Magerman-
De Noyette, kinderen en kleinkinderen,

De Hr. en Mevr. Corneel en Mariette Magerman-
Matthijs, kinderen en kleinkinderen,

De Hr. en Mevr. Jérdme en Victoire Vandecapelle-
Magerman en kinderen,

De families Magerman, Schiettecatte, Goeman en
Merchiers,

danken U voor uw innig en oprecht medeleven.

" Het leven is een tocht doorheen de dagen,
en naar Jezus' Geest ten dienste staan ;
het is het wel en wee van medemensen dragen,
stervend leven als de korrel van het graan "’

Zo kunnen we een beetje het leven van Victor
zien. Hij heeft zijn leven als vader en echtgenoot
met liefde vervuld, trouw aan zijn dagelijkse
plicht. Het vroege verlies van zijn echtgenote had
hem hard geraakt.

Toch bleef hij moedig en wandelde dag na dag
in de straten van de buurt en zo kende iedereen
hem. Graag sloeg hij een babbeltje met de men-
sen die hem te woord stonden. Ook in het zie-
kenhuis was hij blij met een bezoekje en een
kleine attentie.

Hij was ook dankbaar om de goede verzorging
in het ziekenhuis en in het rusthuis, waar hij
stilaan de weg naar zijn levenseinde begonnen
is, dat hij gelaten heeft aanvaard.

Heer God, wij danken U voor al het goede en
schone dat vader ons meegaf. Mochten wij dat
meedragen en gestalte geven in ons verder
leven.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, oprecht dank ik u voor al uw zorg en
bekommernis, vooral toen ik alleen stond en toen
ik werd opgenomen in het ziekenhuis en bejaar-
dentehuis.

Bidt voor elkaar en blijf in liefde met elkaar
verbonden.

Maria, hu!p der christenen, bid voor ons allen.

druk. magerman - zottegem.




