Rust in vrede onder de schaduw van 't kruis.

+ BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie MIAIREIEILS

weduwe van Mijnheer

JOZEIF MANG ELEEIR
Geboren te Zevergem, de 24 Juni 1888, en

godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem, de
30 Januari 1956, gesterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden en de Pauselijke Zegen,

[COICRICO)

Gelijk Jezus eens weende op het graf van Lazarus
zo mogen ook wij wenen op het graf van onze moe-
der en onze zuster, Doch gelilk Jezus daar wooiden
van hoop en leven gesproken heeft, zo mogen ook
kristen mensen niet zonder opbeuring blijven, Wij
geloven immers dat Jezus door Zijn dood: onze dood
heeft veranderd, Het lichaam van de mens sterft wel,
maar de ziel die trouw is bevonden zal opgaan naar
een ander en beter leven.

De dood van de rechtvaardige is kostbaar in de
ogen van de Heer, zij is toch de overgang tot de
hemel en de verlossing van alle leed en piin; het
begin van een onuitsprekelijk en eeuwig geluk,

H, Ambr,

Duurbare Kinderen en Familieleden, hebt dank
om uw trouwe genegenheid en uw duizend zorgen.
Graag bleef ik nog langer getuige van uw geluk.
Onze Lieve Heer heeft het echter anders beschikt,
Onderwerpen wij ons aan Zijn wijze raadsbesluiten
en leven wij in gebed en in de hoop elkaar later
voor altijd terug te zien in de gloriec van de Hemell

300 d. afl.
Zoet Hartvan Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl,

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mijnheer en Mevr. Roger MANGELEER-
VAN DE SIJPE en kind Giséle,

Mijnheer en Mevr. Paul MANGELEER-
VAN GANSBEKE en kind Edwig,

De Familien MAREELS, MANGELEER,
DHONDT en FRANCOIS,

Zeer gevoelig voor de blijken van
Eristelijke deelneming hun betoond
bij het overlijden van hun dierbare

afgestorvene DANKEN U.

Druk O. Schautteet-De Keyser, Trapstr Zottegem




