In geloof verenigd bidden en vieren wij
Eucharistie bij het afscheid van

DE HEER

Roger MAREELS

echtgenoot van
Mevrouw Mireille VAN DE VELDE

geboren te Zottegem op 12 januari 1933 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 28 januari 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families MAREELS en VAN DE VELDE

danken U voor uw medeleven en uw gebed.

Zeer gehecht aan de zijnen, toegewijd aan zijn
echtgenote, kinderen, kleinkinderen en vrien-
den, was Roger een voorbeeld van goedheid,
optimisme en dienstvaardigheid.

Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook van ons
heengegaan : zacht en moedig, als een diep-
gelovig mens.

Met hem Heer, geloven wij dat U de Heer kent
van leven en dood. Die gedachte geeft ons
hoop. Maar als we iemand die ons dierbaar
is, verliezen, hebben wij geen antwoord. Laat
ons, Heer, ons leven in uw handen leggen en
leer ons telkens weer te zeggen: «Heer Uw
wil geschiede».

Begrafenisondernem. De Martelaere, Zottegem
Druk Schautteet, Zottegem




