Zij hield aan 't waar gewin

en tot heur laatste krachten

20 bleef 2z’ heur huisgezin

in eer en deugd betrachten. G.C.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

RENILDE-MARIE MARREZ

Echtgenote van Mijnheer

HENDRIK-ALBERT HAUSTRAETE

geboren te Nederbrakel, de 3 januari 1908
en godvruchtig overleden te Ronse de 9 oktober 1958.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

Toen de dood kwam aankloppen en het
leven van deze geliefde afgestorvene opeiste
was er niets in haar dat vreesde : Zij wist dat
O. L. Heer over haar tevreden was en haar
geweten getuigde van stipte plichtsvervul-
ling en echt verantwoordelijkheidsgevoel.
Zij heeft in alles Gods Wil gezocht, zo goed
zij kon : ,, Heer uw H. Wil geschiede ” was
haar levensleus en haar voornaamste gebed.
Hoe gelukkig de ziel die geheel aan Jezus’
Hart toebehoort, die geheel en al leeft in en
voor dat Hart.

Als trouwe echtgenote en goede moeder was
zij een voorbeeld voor allen : vooral voor
haar man was zij een steun die nooit faalde
en een toevlucht die voor alles een uitweg
vond.

Mijn goede echtgenoot, wat waren wij samen
gelukkig in ons nederig huis. Lief en leed
hebben we gedeeld. En wat hebt gij voor mij
al niet gedaan. In mijn kwellingen en lijden
waart gij mijn grootste troost en uw edel-
moedigheid voor mij was zonder grenzen. Ik
dank U hierom en ik smeek God dat hij U
er om zegene en belone. Wat spijt heb ik dat
ik U moet verlaten, doch nu meer dan ooit
betrouw op Gods Goedheid : Hij zal uw
droefheid in vreugde veranderen.

Dierbare zoon. broeder en familieleden,
vaarwel en tot weerziens bij O. L. Heer. Blijft
mij indachtig in uw gebeden opdat Gods
liefde en gerechtigheid mijn loon weze.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
De 4 akten voor de overledene a. ub.

.I.

De familien MARREZ, HAUSTRAETE,
HAEZEBROECK en D’HOKER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.
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