Dankbare herinnering aan

mevrouw

Germaine Meerschaut

weduwe van de heer
Felix Verbeurt

geboren op 27 november 1926 te
St.-Maria-Oudenhove en overleden op 10
februari 2007 te Zottegem,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De familie dankt u voor uw gebed en
de blijken van medeleven.

Twee werkende jonge mensen wandelden op
Vlaamse wegen en kwamen elkaar tegen.
Later kruisten dikwijls hun paden en blikken.
Tot ze samen een warm nestje bouwden.
Met vallen en opstaan is het nestje er
gekomen met 2 kinderen. Na jaren van hard
werken zijn jullie op welverdiende rust
gegaan met de hoop van het verdere leven
te genieten. Helaas, het noodlot sloeg toe.
Na een ziekte heeft vader ons veel te vroeg
(1993) verlaten. Dit heengaan heeft u niet
goed kunnen verwerken en ook u kwam in
een sukkelstraatje terecht. U kwam bij één
van de kinderen wonen maar die liet later
zijn liefhebbende, berooide moeder over aan
haar lot.

De andere zoon en zijn echtgenote hebben u
echter nooit laten vallen. De wekelijkse
vitstapjes waren opbeurend voor u.

Helaas bent u ook te vroeg moeten gaan.
Maar wij denken dat er u iemand met open
armen zal verwelkomen hierboven.

Marcel en Arlette
Hilde en Dirk

Jana, Isalie




