« Zie, hier ben Ik, want Ik ben barmhartig,
Ik de Heer, uw God ».
i
BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

FEDOR MERCHIERS

Weduwnaar van Mevrouw Irma De Cubber
Geboren te Schorisse, 26 mei 1894 en aldaar, gesterkt door de
HH. Sakramenten van de Stervenden en de Pauselijke Zegen

«in articulo mortis », in de Heer ontslapen, 3 maart 1960.

Oud-Strijder 1914-18.

Lijden, strijden en sterven is het lot van de mens hier op aar-
de. Gelukkig hij die inziet dat het leven hier op aarde slechts
een inleiding en voorbereiding is op het andere, waar alle leed
en alle traan voorbij zal zijn, omdat de Heer zal heersen.

Barmhartig ben ik, zegt God en ik wil dat ook gij barmhar-
tig zoudt wezen. Fedor heeft lange tijd het laatste werk van
barmhartigheid betoond aan zijn medemens en zeker is het dat
het bij God werd aangerekend zoals Hij het eens aanrekende
ten goede bij Tobias. Een lastige ziekte, die onvermijdelijk naar
de dood voerde, heeft hem gekweld; maar in overgave aan Gods
wil heeft Fedor dat lijden aanvaard en zich voorbereid op de
ontmoeting met God.

Met betrouwen, o Heer, op uw barmhartigheid, bidden wij
dan ook voor de dierbare overledene hem de eeuwige rust en
het geluk van de hemel te schenken.

Dierbare kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, uw
liefde en genegenheid zijn mij een troost en steun geweest in
mijn laatste levensdagen vooral. Ik dank er God en u om en ik
hoop vanuit de hemel, samen met moeder, voor u te kunnen
bidden. Moge de Heer u in zijn vrede en liefde bewaren. Ge-
denkt mijn ziel in uw vrome gebeden en vooral in het heilig
misoffer. Tot weerziens hierboven.

H. Hart van Jezus, wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.
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