Dankbare herinnering aan
Moeder, marraine,

MEVROUW
Germaine MERCHIERS Het is moeilijk afscheid te nemen
echtgenote van de Heer Willy COBBAERT. van jou.
Je was er altijd om te luisteren
en raad te geven.
Geboren te Strijpen op 28 april 1920 en Gezelligheid was altijd troef
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth voor jong en oud.
te Zottegem op 18 februari 1994, gesterkt door Bedankt voor alles, we zullen
het H. Sakrament der zieken. je missen |
crmalie e Dpdlng Cn ;o
/)f‘ 2 5 b q lf Laat nu je lieve handen rusten,
ze hebben al genoeg gedaan.
Ze sleepten 's levens last en lusten
Willy Cobbaert, haar echtgenoot, - ot e
Marc en Francine Cabernel-Cobbaert, e biractiten atijd Nsfde:aan.
Suzanne Cobbaert, haar kinderen, :
Christof en Marijke, haar kleinkinderen, (M. Ieyarabiis)

en de families Merchiers en Cobbaert danken U
voor de blijken van medeleven.

Begr. VAN VIJLE, Zottegem - 09/360.11.15




