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" BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Iulma MERCHIERS

echtgenote van de Heer
Richard D’HOLIESLAGER

geboren te Schorisse op 16 augustus
1895 en godvruchtig overleden te Ron-
se op 1 december 1978, gesterkt door
de genademiddelen van onze Moeder
de Heilige Kerk.

Waakzaam en vol zorg heeft deze
goede moeder haar leven doorgebracht :
in wel en wee volbracht zij trouw
en oprecht haar plichten. Arbeid en
gebed zijn twee sterke hefbomen in
het leven: daarmee heeft zij gelovig,
met moed en vertrouwen, de wissel-
valligheden van het leven overwon-
nen.

Gelukkig de mens die z6 zijn leven
doorbrengt : elke dag is dan voor hem
een voorbereiding op de dood: hoe
plots die ook moge komen, hij is ge-
reed ; zijn verschijnen véor God is
enkel de definitieve ontmoeting met
de Vader tot Wie hij elke dag heeft

gebeden en van Wie hij het loon voor
zijn trouwe dienst verwacht.

Dierbare echtgenoot, deze onver-
wachte scheiding wvalt u bijzonder
zwaar. Zoek uw troost en uw sterkte
bij God: Hij die =zijn Zoon Jezus
Christus deed verrijzen kan ons hel-
pen : Hij heeft beloofd: « Wie in Mij
gelooft, zal leven: Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag».

Kinderen en familie, vaartwel. Gij
weet hoe graag ik bij u was, want
daar was ik goed dank zij uw toege-
wijde zorgen. Bidt allen voor mij, dat
wij eens samen in een eeuwige blijd-
schap elkaar mogen terugvinden bij
God.

Mr Richard D’Holieslager,

Mr en Mevr Michel Dupont - D’Holie-
slager en zoon,

De families Merchiers - De Ruyver en
D’Holieslager - De Clercq,

danken U oprecht voor de blijken
van waardering en deelneming.

Vandevelde, Oudenaarde




