God heeft ons het eeuwig leven gegeven in Zijn Zoon.
1.
BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Paul MESSIAEN

zoon van wijlen
Mijnheer Victor en Mevrouw Sidonie DEKENS,

geboren te Ename, de 3 november 1919, en er kortstondig
overleden, de 23 november 1967, gesterkt door de HH.
Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

“ God is Licht en in Hem is geen duisternis... Als
wij in licht wandelen, gelijkend op God, die is in het
licht, dan hebben wij gemeenschap met elkander: en
het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van elke
zonde. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht ...

PAUL was een goede en levensblije mens, mild van
karakter, bereidwillig, zijn familie zeer genegen, liefde-
vol begrijpend tegenover de anderen. Door noeste arbeid
had hij zich een schone zaak opgebouwd. Als fotograaf
zocht hij naar de eeuwige schoonheid in het wondere
spel van licht en schaduw. Hij ging op in zijn arbeid
en maakte er velen gelukkig. Zijn omvangrijk en schoon
werk zal in zovele gezinnen blijven herinneren aan zijn
al te kort verblijf onder ons.

Heer Jezus Christus, Verlosser der wereld, reken uw
dienaar niet aan, wat hij door menselijke zwakheid
mocht misdreven hebben, maar geef hem, door de kracht
van Uw kruisdood, de toegang tot Uw eeuwig en
zaligmakend Licht.

Beste broer en zuster, schoonbroer en sch er,
liefste neefie en nichtje, van wien ik zoveel hield.
Mijn plotse heengaan is voor u een zware slag. Dank

voor uw voortdurende vriendschap. Mijn dood leert
u hoe ijdel alle menselijke werken zijn, indien ze niet
uitmonden in God, Bron van alle goed- en schoonheid.
Bidt voor mij. Samen met vader en moeder verwachten
wij het uur van het eeuwig samenzijn bij God.

Beste familie, vrienden en bekenden, uw vroom ge-
bed voor mij weze een laatste blijk van genegenheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Heer en Mevrouw Georges MESSIAEN -

WITTEBROODT ;

Heer en Mevrouw Germain VAN DER HAEGHEN -
MESSIAEN, zijn broeder, zuster,
hoonbroeder en sch S

Jongeheer Paul VAN DER HAEGHEN ;
Jongejuffer Caroline VAN DER HAEGHEN,
zijn neefje en nichtje ;

De familietn MESSIAEN en DEKENS.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming

hun betoond.

Ename — Drukk. Vander Stuyft




