Gelukkig hij die geleerd heeft te verdragen

wat hij niet veranderen kan... Als alles was gezegd
en op waardige wijze prijs te geven, met eigen kracht
wat hij niet redden kan... Zijn hand

F. Schill
el nog in mijn hand gelegd

Als alles was gezegd

Dankbaar aandenken aan deed hij mijn handen spreken

De Heef een laatste raken
laatste teken
Georges MGUIGﬂIJZGI’ daarna heeft hij zich neergelegd
echtgenoot van mevrouw toen ik zijn hand losliet
Martha Meirsschaut en hem het laatste teken gaf
toen had ik geen verdriet
Geboren te Erwetegem op 28 juli 1923 en de pijn kwam later, na het graf

godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 14 januari 2005, gesterkt
door het sacrament van de ziekenzalving.

waarin hij werd begraven

En nu ik zelf het leven beter ken
ontdek ik al zijn gaven

Dokter op rust in mijn handen en in wat ik ben

Luk Vermeulen
Martha Meirsschaut

Johan en Annemie Brouns - Meulenijzer
Hannelore De namis wordt opgedragen op
Dieter en Ysabelle zondag 20 februari 2005 om 10.30 uur in de

danken u voor uw blijken van parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.
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