" De grootste weldaad van God aan de kinderen
van de mensen is een goede moeder .

Hoe plots ook 't overlijden,
hoe pijnlijk ook het scheiden,
wij weten in Gods Land

ligt ons eeuwig Vaderland.

+

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ODILE MINNAERT
echtgenote van de Heer
ALFONS GOSSEYE
geboren te Zottegem op 15 december 1916 en er

godvruchtig overleden op 23 september 1981,
gesterkt door de H.H. Sakramenten « in extremis ».

Een milde troost zijn ons uw blijken van kriste-
lijke deelneming bij het afsterven van haar die
ons zo dierbaar was. Daarom danken wij u van
harte,

Alfons Gosseye,

Ghislain en Mariette Gosseye-Gosseye,

Carine Gosseye en verloofde,
Els Gosseye,

De families Minnaert en Gosseye.

Bij het begin van de herfst heeft moeder Odile
plots de laatste bladerenval in haar eigen leven
ervaren. Gelukkig was vader haar nabij om haar
wat moed te geven. Haar eigen hart brak plots
in tweeén ; dat hart dat zo ruim openstond voor
het leed en de miserie rondom haar. Ziekenbezoek
was voor haar een wekelijks werk van barmhar-
tigheid.

Met woorden heeft zijzelf nooit zoveel gesproken,
maar uit heel haar houding bleek dat zij besefte
dat de Heer beschikt over leven en dood. Haar
voortdurende bekommernis voor vader en haar
familie die haar zo nauw aan het hart lag, voor
haar buren en kennissen, kan misschien best ver-
woord worden met de tekst van een Marialied :

" Uw taak, o moeder, leek gering,
maar in uw huis hing zegening
voor ieder mens ontloken.

Uw hand volbracht haar kleine daad
maar 't hart hebt gij naar liefdemaat
als welig brood gebroken .

Daarom, dank u, dierbare echtgenoot voor zo-
vele jaren gelukkig samenleven ; dank u goede
zoon en schoondochter en lieve kleinkinderen
voor zovele blijken van genegenheid. Beminde fa-
milieleden en kennissen, voor mij is de zware
beproeving voorbij, voor u blijft mijn ledige plaats.
Mogen uw kristelijke gevoelens u sterken in uw
liefde tot elkaar.
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