Zij was verwonderd toen die dag
de Heer zo plots en onverwacht
haar riep naar ‘t land der eeuwigheid,
" maar volgde toch en zonder klacht,
want lang reeds was haar hart bereid.
(Leo Vercruyssen)

Bij God, in onze dankbaarheid
en ons gebed leeft verder

Zuster EMERENCE

(Mejuffrouw Martha Minnoey)

van de Zusters van Sint-Franciscus
van Opbrakel

Zij werd geboren te Vilvoorde op
4 januari 1907.

Zij werd aan de Heer toegewijd door de
kloostergeloften op 17 september 1929.

Zij ging naar het Vaderhuis terug te
Waregem op 30 april 1998,
gesterkt door het sakrament

van de zieken.

Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij ...

geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren

en alle angst is voorbij ;

verlost van schaduwen van schijn
wordt nu pijn en smart tot vreugd
verheven !

Hoe kan het zo eenvoudig zijn !

(F. Timmermans)

Om uw gebed en uw medeleven
danken u

Eerwaarde Heer Directeur,
De Algemene Overste
en de Zusters van St.-Franciscus
De Zustergemeenschap van
Kruishoutem
De families Minnoey-Vanderstukken




