In Uw handen, Hleer, beveel ik mijn geest..

+

Bid met liefde voor de ziel

van Mevrouw

Maria-Alice MISEREZ

Echtgenote van Ml]nheer’
Charles VAN ELSUE

geboren te Deftinge, 19 met 1915,
en godvruchtig overleden te Gent,
in het academisch ziekenhuis, 3 augustus 1964,
begenadigd met de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen
Lid van de confrerie der H. Barbara
en de Boerinnengilde

In diepe nederigheid onderwerpen we ons aan
Gods heilige wil. lets dat het menselijk verstand
niet begrijpen kan en waar alleen nog het geloof
en het gebed troost kan schenken.

Moeder is veel te jong van ons heengegaan;
lang reeds had ze een wankele gezondheid tot
daar plots die vreselijke besmetting haar is komen
te treffen

Heer, geef haar de eeuwige vreugde om al het
goede en schone en liefdevolle dat ze heett ver-
richt.

Beste echtgenoot, dietbare kinderen, van uit de
hemel blijf ik over u waken en u liefhebben! In
het gebed kunt ge nog tot mij spreken. Beste
kinderen wees goed voor vader en help hem deze
zware slag te boven komen door voorkomend te

zijn en gedienstig.
Beste vrienden en kennissen, een klein gebed a.u.b.
Mijn Jezus barmhartigheid!

Mijoheer Charles Van Elsué haar echtgenoot

Mr en Mw Julien Van Elsué-Petrus

Mr Lucien Van Elsué en verloofde Mejuffer
Liliane Vijle

Mr Gerard Van Elsué

Mejuffer Rita Van Elsué haar kinderen

Haar broeder, zuster, schoonbroeders, schoonzusters
neven en nichten.

De familién Miserez, Van Elsué, De Norre en
Seeuws.

danken Ued. oprecht voor de blijken

van kristelijke deelneming.

Drikk V Ruyskansvalda Bogaart Godveardegem




