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TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna MOERMAN

echtgenote van de Heer
Maurice VAN LANCKER

geboren te Eine op 30 juli 1906 en overleden
te Oudenaarde op 19 juni 1984, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

God gaf, God roept tot Zich terug: zijn hei-
lige Naam zij gezegend !

Zij leidde een vreedzaam leven. Zacht in de
omgang, gehecht aan het familieleven waar
arbeid, beproeving, vreugde, toewijding en
plichtsvervuliing samensmelten tot een edel en
schoon bestaan ter ere en glorie van God.
Zeer hard heeft zij gewerkt voor het welzijn
van haar huisgezin.

Het tijdelijk verblijf verwisselt zij nu voor
het eeuwig hemels geluk; zij leefde steeds
naar deze ernstige raad van de Heer: « Weest
bereid, en leeft derwijze dat de dood u niet
onvoorbereid treft ».

Droefheid en ontroering vullen ons gefolterd
hart bij het heengaan van onze dierbare echt-
genote en moeder. Maar wij stellen ons ver-
trouwen op de oneindig-barmhartige God : want
zij zocht steeds op aarde zijn goddelijke Wil te

volbrengen. Hij zal haar dus rekenen onder
zijn kinderen voor wie het paradijs openstaat.

Beste echtgenoot en kinderen, ik vraag u:
blijf trouw aan uwe liefde en genegenheid door
de weg te blijven volgen die ik u voorging :
de weg van diep geloof, oprechte hoop, vurige
liefde tot God en medeleven met de naaste.
Heb dank voor alles wat gij voor mij hebt
gedaan.

En u, geliefde kleinkinderen die ik zo graag
zag: ook u vraag ik mij te willen blijvend
gedenken in uw dagelijks gebed.

Dat zij ruste in de vrede van de Heer!

Namis : zaterdag 14 juli 1984 om 8.30 uur.

De Heer Maurice VAN LANCKER,

De Heer en Mevrouw Alois VAN LANCKER -
VAN CEUNEBROECKE Julienne,

kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Marcel COUSAERT -
VAN LANCKER Denise en zoon Eddy.

De families MOERMAN - VAN LANCKER -
LEUTENEZ - WAEGEBAERT,

danken voor de blijken van genegenheid
en gebed.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde




