Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
Die in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. (Joh.)

t TOT ZALIG AANDENKEN VAN t

Mijnheer Jules-Léon MOREELS
echtgenoot van Dame Anna BRANTEGEM

NIJVERAAR
Voorzitter van de Kerkfabriek van het H. Hart-Bevegem
Lid van alle godvruchtige Genootschappen

geboren te Zottegem de 7 maart 1895 en aldaar god-
vruchtig overleden de 20 december 1956, gesterkt door
de HH. Sakramenten der stervenden en de Apostolische
Zegen «in articulo mortis».

Een overtuigd christen is heengegaan. Hij was van
dit slag van mannen met een levendlg geloof en
diep-christelijke zin. Op hem! mocht de kerk en de
maatschappij rekenen voor het bevorderen van al wat
goed en edel is. Als goed echtgenoot en vader, vol
toewijding en zorg leefde hij met hart en ziel voor
de zijnen. Tot het uiterste heeft hij het beste zijner
krachten geschonken om alles wat voor hem het teken
droeg van plichtsvervulling. Hij was een man door zijn
schepper gesierd niet alleen met schone gaven van
een schrander verstand en een vastberaden wil, maar
tevens met een gouden hart. Zijn welwillendheid en
bereidwilligheid hebben iedereen die dagelijks met
hem omging getroffen. Zijn trouwe vriendschap was
een schat voor elkeen die hem van dichtbij kende.
Hij was bovendien zeer mild voor allerlei goede wer-
ken. Daarom zal zijn aandenken gezegend blijven bij
de velen die hij gesteund en geholpen heeft. Zalig zijn
de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ver-
werven

Bij de stichting van de parochie droeg hij van meetaf
aan eerst als lid, dan als voorzitter van de kerkraad

én door zijn voorbeeld én door zijn steun en raad
veel bij tot het ontluiken en het vormen van een
echte parochiegeest.

God beproeft somwijlen zijn vrienden, omdat Hij
weet dat zij hun kruisen met het Zijne verenigen en
daarin ligt het hoogtepunt der deugd en de volmaking
van het leven. Die beproeving kende hij in zijn leven
en maakte van zijn ziekbed het altaar waarop het offer
van zijn geduld en de overgeving aan God's Heilige
wil werd gebracht.

Dierbare echtgenote, mijn vreugde en mijn'kroon,
die met mij al de schoonheid en de kommer van het
leven hebt gedeeld, wees moedig. God zal u bijstaan.
Heb dank om uw onverpoosde zorgen. Bid voor mij.
Dit gebed zal u troosten en zal mij helpen.

Lieve kinderen en kleinkinderen, die ik allen lief had
omdat ge allen mij bemindet, weest samen de steun
van moeder. Volgt haar lessen en de God van vrede
zal met u zijn.

Bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in
uw gebeden. Tot weerziens hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Onze Lieve Vrouw van Deinsbeke, bid voor mij.

Mevrouw Jules MOREELS, geboren Anna BRANTEGEM,

Mijnheer en Mevrouw Jean OST-MOREELS en kinderen
Ingrid, Marc en Patrick,

Mijnheer en Mevrouw Alfons RUBBENS-MOREELS en
kinderen Monique, Luc en Christine,

Mijnheer Jacques MOREELS,

De familién MOREELS, BRANTEGEM, DE GROOTE en
DE CONINCK,

BEDANKEN.
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