"Zwaar was het kruis om dragen

die lange pijnlijke dagen

Nu is hij van ons heengegaan

doch zijn blik zal ons nooit ontgaan."

De Heer

PIUS MUYS

echtgenoot van Mevrouw CLARA VYLE

geboren te Godveerdegem op 10 augustus
1909 en godvruchtig overleden te Zotte-
gem op 24 mei 1992, na het Sakrament
der Zieken ontvangen te hebben
Mevrouw Clara Vyle.

Michel en Maria Van Daele-Muys
Marcel en Annie Muys-Wuytens

Marc en Rita Muys-De Smet

Julien en Germaine De Winter-Muys

De kleinkinderen en achterkleinkind.

De families Muys, Vijle, De Roover, So-
lemé danken om de blijken van deelne-
ming en gebed.

Heer God,

in dit uur gedenken we vader
van wie we erg veel hielden.
Dankbaar nemen we afscheid
en vertrouwen vader toe

aan uw grenzeloze liefde.

'n Toegewijde vader, 'n lieve echtge-
noot,moedig en hard gewerkt

in gevende liefde voor zijn huisgezin.
Hard van karakter, sterk van gedachte,
recht voor iedereen.

Verknocht aan het bedrijf

de grond, de dieren,

een leven lang.

Vader,

we danken u voor alles

van U ontvangen.

We weten en geloven dat je nu
voor altijd gelukkig bent

in de hemel.

De namis wordt opgedragen op 13 juni
1992 om 18.30 u in dezelfde kerk.

Druk Morre, Zwalm




