Rust nu maar uit

je hebt je strijd gestreden

je hebt het met veel moed gedaan

wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan

T

Dit weze een vroom aandenken
aan de Heer

Raphaél Neckebroek

zoon van Joseph en Angéle
Neckebroek-Baele

geboren te St.-Denijs-Boekel op 1 oktober
1943 en overleden op 10 april 1994, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken.

Lid parochiegemeenschap St.-Denijs-Boekel

De families Neckebroek-Baele
danken U oprecht voor uw gebed en blijken
vanmedeleven.

Namis: 30 april 1994 om 19.00 u.
Confreriedienst: 14 mei 1994 om 19 u

Druk Morre - Zwalm

De dood kan komen als een dief in de nacht.
Geen ogenblik zijn we zeker van ons leven en
van onszelf. Geen rijkdom, geen armoe, geen
grootheid of geringheid garanderen ons het geluk
van de hemel.

De goede Raphaélis als een graaggezien man in
de eenvoud des harten door het leven gegaan.
Van huis had hij heel veel meegekregen, maar
bovenal had hij een gouden hart mogen erven.
Van's morgens vroeg was hij op de been, steeds
uitkijkend om, als het nodig was, hier of daar een
handje toe te steken. Hij was geliefd door de
zijnen en geburen en steeds mochten ze op een
vriendendienst rekenen. Altijd was hij opgewekt
en een kwaad of verkeerd woord kwam nooit
over zijn lippen.

Hij was ook een zeer gelovig man en trouw
kerkganger. Daarnaast was hij ook nog een
trouw bloedgever. En ofschoon hij nooit ziek
geweest was, werd hij nog in volle bloei van zijn
leven getroffen door een zware ziekte. Ondanks
de beste zorgen en een degelijke begeleiding
kon hij niet meer gered worden. En toen, eerder
toch nog onverwacht, kwam de Heer die zon-
dag morgen aankloppen: "Kom, goede en trou-
we dienaar, treed binnen in Mijn Huis".

Goede ouders, zusters, schoonbroers en neven,
het zal voor U allen een zware slag zijn. We
waren toch zo gelukkig samen. Graag was ik nog
enkele jaren bij U gebleven, maar het weze U
allen eentroost dat ge veel voor mij hebt gedaan.
Goede geburen en vrienden, vaarwel en blijft mij
gedenken in uw gebeden.




