Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.
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gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Mensen, hun dagen zijn als gras,

zij bloeien als bloemen in het open veld.

Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.

Maar duren zal de liefde van God

voor allen die Zijn verbond bewaren,

zijn woord behartigen en het volbrengen.
(Psalm 103 )

Heer, wie U dient is zeker dat hij zal beloond
worden indien hij beproefd werd in dit leven. Is
hij in verdrukking geweest, hij zal verlost worden.
Werd hij gestraft, hij zal barmhartigheid verwer-
ven. Gij verheugt U niet in onze verdrukkingen en
na het onweder geeft Gijstilte. Na tranen en zuchten
overlaadt Gij ons met vreugde.

Deze dierbare overledene was een eenvoudig
mens. Haar hart was niet op aardse genietingen

gericht. De vele beproevingen en lichamelijke kwa-
len hadden haar als 't ware van de wereld afgezon-
derd. Maar in die stilte bleef zij geduldig en vol-
hardend. Zoals het de Heer behaagd heeft, zo is
het geschied. Dat Zijn Heilige Naam gezegend weze.

Mijn beste familieleden en allen, die mij hebben
bijgestaan in mijn ziekte, ik dank u allen voor de
goede zorgen.

Heer, geef haar de eeuwige rust !

De families ORINS en MERCHIERS,

danken U var harte voor de blijken
van diep medeleven en gebed.
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