In alle stilte vertrek ik
voor een lange wandeling.
Maar ik ben niet alleen,
in mijn geest neem ik u mee,
gij allen die ik beminde.

Dankbare herinnering aan

.l.

De Heer

Michel ORINS

Echtgenoot van Mevrouw
Nadine Bauwens

Geboren te Ronse op 17 november 1957 en
thuis te Schorisse godvruchtig overleden
op 25 oktober 2002, gesterkt door
de H. Sacramenten.

Nadine, Frederik, Cederik & Kristof,
zijn ouders en schoonouders en de familie
danken U voor uw medeleven
en steun in hun verdriet.

Dank aan allen die Michel genegen
waren en hem verder meedragen
in hun hart.

Liefste Michel,

Het leven was voor jou veel te kort.
De pijngrens en twijfel voorbij,
je vele dromen verviogen,
ben jij in de zorgzame armen van je vrouw
Nadine naar die andere wereld bij
jullie zoontje Dominik geviogen.
Nooit zal er voor ons nog iemand zijn zoals jij.
Je helpende hand, je luisterend oor,
en veel goede raad met liefde gegeven,
waren maar enkele van je kwaliteiten.
Je levensvreugde was aanstekelijk.
Je maakte vrienden, een hechte familieband
en vooral een warme thuis.
Je levenskracht leeft nu verder in Frederik,
Cederik en Kristof.
Tesamen met mama zullen ze je geest en
levenswerk verder zetten.
Jij blijft nabij.
Bedankt en tot ziens ...

Je naaste familie.

De namis zal opgedragen worden op
zondag 1 december 2002 om 10.00 uur te
Vioesberg (D'Hoppe).
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