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BID VOOR DE Z!ELERUST VAN

Mevrouw JULIE OTTE
echtgenote van de Heer JOZEF LAPAIGE

geboren te Schaerbeek, de 15 september 1890, en god-
vruchtig overleden te Zottegem, de 19 september 1959
l.. Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De wereld is een ballingschap, het leven een door-
gang, de hemel ons Vaderland. Daar zijn wij eens
met God verenigd om samen het eeuwig geluk te ge-
nieten.

De dierbare overledene laat een voorbeeld na van
eenvoudige, nederige, maar ware kristelijke levens-
wandel. In de vrees des Heren opgebracht: vluchtte
ze steeds hetkwaad en stondsterk in haar geloof.
Bezield met innige kristelijke gevoelens heeft ze het
verderf der wereld ontvlucht: en wanneer een on-
verbiddelijke ziekte haar leven verwoeste onderwierp
ze zich ootmoedig aan Gods schikkingen en verdroeg
met voorbeeldige verduldigheid de smarten van haar
ziekte.

Hoe wijs is de mens die aldus weet te leven gelijk
hij wenst bevonden te worden in het uur der dood.
Weest derhalve ook gij bereid, opdat de dood U niet
onvoorbereid aantreffe.

Beminde echtgenote, gelield= kinderen en kleinkin-
deren, gedenkt U mijner bij de Heer. hebt dank voor
uw goede zorgen, blijft standvaslig in uw geloof en
wij zullen elkander wederzien in de den hemel.
Heer Jezus geef haar ziel de eeuwige rust. (7 j. afl.)

Dr Schautteet-De Spiegeleer - Welzijnstr. - Zottegem

Hr Jozef LAPAIGE

Hr en Mw Georges LAPAIGE-DE VRIEZE en kinderen,
Hr en Mw Robert SPRANGHERS-LAPAIGE en kind,

Hr en Mw Michel LAPAIGE-SCHIETECATTE

Hr en Mw Deniel DE KEIJZER-LAPAIGE,

De familién OTTE, LAPAIGE, PERSOONS, VAN RUYSKENSVELDE en CORDEELS,

DANKEN U




