Aandenken aan:

Mevrouw

Ida Pannekoeke

echtgenote van de Heer
Gilbert Persoons.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 10 juli 1907 en thuis in familiekring overleden
op 18 februari 1996, na het Sacrament der ziekén
te hebben ontvangen

Zij heeft in haar werk en zorgen

zo weinig voor zichzelf gevraagd,
maar stil haar eigen leed verborgen
in 't moederhart, dat zwijgt en draagt.

Zij bleef een schone oude vrouw
tot in haar hoge jaren.

Haar moederhart bleef blij en trouw
een diep geloof bewaren.

Zij kon de mensen boeien.
Haar lach en vinnig woord
listen de vreugde groeien
zoals men zelden hoort.

Zo zacht als kaarsen kunnen doven
is zij gestorven zonder pijn.

Er is schone vreugd hierboven
waar engelen luid in moeder loven
de grote kunst, steeds goed te zijn.

Beste echtgenoot en kinderen, dank voor de vele
hulp die ik, vooral de laatste jaren van u allen mocht
ontvangen. Het was goed zo lang te mogen samen
zijn.

Lieve kleinkinderen en achterkleinkinderen, u had
allen een grote plaats in mijn hart.

Hartelijk dank voor uw genegenheid en voor de lieve
attenties.

Aan allen die mij dierbaar zijn,
tot weerziens in de hemel.

Heilige Maria, moeder Gods
bid voor ons, arme zondaars
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De families Pannekoeke, Persoons, Wauters en
Martens danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis: dinsdag 26 maart 1996 om 18.45 uur.

Begr. Jo Denijs - Druk Hans Maginet




