« Mijn herder is de Heer ».

1.

Dankbaar aandenken aan het leven van
de Heer

Omer PANNEKOEKE

echtgenoot van Mevrouw
Alice DE SMET VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 6 juli

1896 en in de Heer ontslapen in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem
op 23 december 1973,

hij ontving het Sakrament van de zieken en
de Pauselijke Zegen

« Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft
voor zichzelf. Wij leven en sterven voor
God, onze Heer ».

(Uit de begrafenisliturgie)

Een leven van hard werken, van zorgen
voor zijn echtgenote, dat is het verblijf hier
op aarde voor Omer geweest. Werkelijk, hij
heeft niet voor zichzelf geleefd. Met gevoe-
lens van dankbaarheid denken wij terug aan
het goede dat deze man verricht heeft.

Na de tijd van arbeiden kwam de tijd van
een welverdiende rust waarvan hij mocht
genieten, maar met de ouderdom verzwakken
de lichaamskrachten, als voorbode van de
grote ontmoeting met de Heer. Want ons

leven is een tocht naar God. Steeds is de
mens op weg naar de Heer. Het laatste ge-
deelte van die weg is soms het moeilijkste.
Zijn sterkte vond Omer in de wekelijkse
H. Kommunie in het ziekenhuis.

Dierbare echtgenote, de laatste maanden
van mijn leven zijn ook voor U een marte-
ling geweest. Uzelf hebt gij vergeten om mij.
Dank voor uw goedheid en liefde en ons
laatste gebed dat we samen bidden kan een
bede zijn vol dankbaarheid om het geluk dat
we mochten delen en tevens een bede vol
vertrouwen

Heer, dank U voor uw goedheid.
Hoe wonderbaar zijt Gij!

Gij voedt ons met Uw leven
Gij staat ons altijd bij.

De families PANNEKOEKE, DE SMET VAN
DAMME, WEZE, VAN DER MEULEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




