« Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf,
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe ».

T
Zalig aandenken aan Mevrouw

Bertha PAPPENS

weduwe van de Heer
Aimé VAN DAELE

geboren te Welden op 23 juni 1903, en
overleden te Oudenaarde op 10 juni 1980,
bediend met de Sakramenten der zieken.

Voor uw gelovigen, Heer, betekent de
dood niet het einde van dit leven, maar
het veranderen van ons bestaan in eeuwig
leven.

Moeder is, na enkele weken zwaar ziek te
zijn geweest, toch nog vrij plots heenge-
gaan naar de Verrezen Heer die ons allen
eens verwacht. Zij was jaren zwak van
gezondheid, maar zij mocht, tot vorig jaar
nog met haar man genieten van een zorge-
loze oude dag bij haar kinderen, bij haar
zoon en zijn echtgenote en haar kleinkind.

Het is een troost voor hen, dat zij gezorgd
hebben voor schone, rustige jaren in hun

thuis voor hun ouders. « lk ben de Verrijze-
nis en het Leven » zegt Christus. « Wie in
Mij gelooft zal niet sterven, maar eeuwig
leven ». Laten wij dan ook samen bidden,
met allen die met ons dit Eucharistisch
offer komen opdragen. « Heer, onze God,
zovele jaren hebt Gij onze moeder ge-
schonken, en in haar ziekte hebt Gij ons
de kans gegeven onze liefde in de zorgen
te tonen. Wij bidden U, Heer, verleen haar
vergiffenis van haar zonden en zwakheden
en ontvang haar in de plaats van zaligheid
welke zij van Uw barmhartigheid verwacht.
Door Christus, onze Heer. Amen ».

Roger Van Daele-Van Der Haeghen,
André Van Daele - Verheylesonne,
José Bettens - Van Daele,
Anne Van Daele,
haar kinderen en kleinkinderen ;
De families PAPPENS, VAN DAELE, DE
CLERCQ en VAN DEN BERGHE,

danken u oprecht voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Namis : zaterdag 21 juni 1980 om 9 uur.
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