«Kom, bruid van Jezus-Kristus, en ontvang de
kroon die de Heer U bereid heeft...»
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BID VOOR DE ZIELERUST

van

Eerw. Zuster HEDWIGE

in de wereld
Mejuffer Hilarie Marie PERSIJN,
van de Congregatie der Zusters van de
H. Franciscus te Opbrakel.

Geboren te Nazareth 20-2-1892
in ‘tklooster getreden 18-8-1913
ingekleed 15-11-1913
geprofest 16-11-1914

godvruchtig overleden te Opbrakel op 1-3-1959
gesterkt door het Sakrament van het H. Oliesel
en de Pauselijke Zegen.

Zalig de doden die in de Heer sterven : zij zul-
len rusten van hun arbeid, wanthun werken vol-
gen hen. (Openb. X1V, 13)

Onopvallend, stil en bescheiden is zij haar grote
weg gegaan. Dit had ze in een doorgodsdienstig
gezin geleerd ; in "t klooster zou die eenvoud een
stille, diepe glans krijgen, die haar medezusters
bewonderend en gesticht gadesloegen. Stille
krachten zijn immers de felste.

Lange jaren stond zij in de nederigste posten
van de Congregatie : bakkerij en washuis. Ge-
schoeid naar de geest van de Congregatie, deed
zij haar werk, groot in eenvoud, met welgevallen
bij God en bij de mensen. En als de krachten be-
gaven en zij tot rust en lijden werd gedwongen
sleet zij de laatste maanden van haar leven even
onopvallend en stichtend voor haar medezusters.

Wie met haar in aanraking kwam, werd dadelijk
getroffen door haar levendige geest van geloof.
Onwrikbaar en ondanks alles hield zij aan dit ver-
heven standpunt vast. Ditgaf haar die rustige ze-
kerheid, en dit vast vertrouwen waarmede zij haar

einde zag naderen. Zij vroeg met aandrang om de
laatste H.H. Sacramenten te mogen ontvangen, met
helder verstand en volle bewustzijn, maar mense-
lijke berekeningen en menselijk-berekende troost-
middelen hebben haar schoon opzet verhindert.

Dierbare Oversten en medezusters, ik dank U
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt, vooral
die Zusters die mij in de laatste maanden onop-
houdend moesten bijstaan.

Ik dank U in 't bijzonder voor de goede voor-
beelden waarmede gij mij steeds gesticht hebt.

Beminde familieleden, ik reken op uw gebe-
den en zeg U «tot weerziens» in de Hemel !

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Druk. Jos. De Vleeschouwer. 41 Meerstr. Nederbrakal




