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Dankbare herinnering aan

MEVROUW
Alice PIERS

geboren te Kerkhove
op 3 oktober 1931
en overleden te Velzeke
op 17 juli 1996

gesterkt door het ziekensacrament.

Nadienst te Kerkhove

op zondag 11 augustus om 11 uur.

De familie dankt U
voor uw gebed
en blijken van medeleven.

"Mensen, hun dagen zijn als gras

zij bloeien als bloemen in het open veld.

Dan waait de wind en zij zijn verdwenen,

maar eeuwig duurt de liefde van God."
(psalm 103)

Afscheid nemen is met zachte hand, lang-
zaam afstand doen. Alice heeft langzaam
afstand moeten nemen van alles wat haar
dierbaar was. Een leven, na lijden, eindigt
in stilte. Alice was een zorgende moeder,
helpend waar ze kon. Haar eenvoudige
dienstbaarheid, haar zorg voor haar moe-
der, kinderen of huis blijft leven in onze her-
innering. We nemen afscheid van een moe-
der met weemoed in ons hart. Wat waarde
heeft, zullen we nooit vergeten. Alice heeft
haar taak op aarde voltooid en een sluier is
over haar leven gevallen.

Heer, wij vragen uw genade en kracht. Sta
ons bij in onze leegte en pijn, neem Alice bij
de hand en breng haar thuis bij U, God van
alle leven.

Rouwleiding E. Vuylsteke Druk. Byttebier




