TOT ZALIG AANDENKEN
van

MIJNHEER

Philippe-Emile PLAETENS

geboren te Nederbrakel
op I8 juni 1897 en godvruchtig overleden
te Schaarbeek op 16 april 1962,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Door allen die hem kenden werdt hij bz-
mind en wordt hij betreurd ; de oprechtheid
van zijn gemoed, de goedheid van zijn
hart, verwierf hem de algemene achting.

Gelijk het den Heer behaagde, zo is het
gebeurd, de naam des Heren zij gezegend.
(Job 1-23)

Men moet de overledenen ter hulp komen
niet door tranen, maar door gebeden.
(H. Joan Chrys.)

H. Hart van Jezus,ik heb betrouwen in U!
(300 d. afl.)

Ond. Albert ROGGE — Tel. 15.82.34

Mevrouw Philippe-Emile PLAETENS,

geboren Augusta DEGEETER ;
Heer en Mevrouw Constant VAN DE VELDE-PLAETENS ;

Heer en Mevrouw Jean VAN OSSEL-PLAETENS en hun zoon ;
De familien PLAETENS, DEGEETER, VAN DEN BOSSCHE en

BEERNAERT,

danken U voor innige deelneming in de rouw

die hen zo pijnlijk komt te treffen.




